
Koude oorlog (vertaling Zimna Wojna)

Twee harten en vier huilende ogen ojjojoj
Ze huilen dag en nacht ojjjojoj
Donkere ogen die niet stoppen met huilen,
Omdat wij niet bij elkaar kunnen zijn
Omdat wij niet meer bij elkaar kunnen zijn

Wanneer een man zo knap en aardig is ojjojo
Wie kan dan sterk genoeg zijn ojojojj
Mijn hart moet wel van steen zijn om niet van die man te houden
Om niet van die man te houden.

Mijn moeder verbiedt mij ojjooj
Om van die man te houden ojjojoj
Maar hij heeft eenmaal mijn hart gepakt, en ik zal van hem houden tot mijn dood,
en zal van hem houden tot mijn dood ojojojj


